
1928 - 2021 

icky van de reeke - oemans 



Het laatste beetje is nu op,  

veel was er te verduren. 

Het kaarsje is nu opgebrand,  

gedoofd zijn alle vuren. 

Voor wie het aangaat is ‘t niet erg,  

zij heeft zich moegestreden 

En nu, aan het einde van de reis  

wacht haar de Hof van Eeden. 

 

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden 

nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, 

mijn schoonmoeder, onze oma en overgrootmoeder  

 

 

Dirkje Jacoba van de Kreeke - Koemans 

- Dicky - 
 

weduwe van Adriaan Johannes van de Kreeke sinds 2008  

 

 

* Gouda, 2 december 1928                                        † Linschoten, 10 april 2021 

 

 

Frans en Alie 

    Patrick en Tara 

 

Piet 

    Jessica en John 

    Daniëlle en Michael 

    Brenda en Jaap 

 

en achterkleinkinderen 

 

 

Correspondentieadres:  

F.P. van de Kreeke 

Adriaan van Ostadestraat 24-k 

3443 TN Woerden 

 

Onze moeder en oma is overgebracht naar uitvaartcentrum De Laatste Eer, 

Oudelandseweg 52 in Woerden waar wij vrijdag 16 april in besloten kring 

afscheid van haar nemen. 

 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats 

Rijnhof, Geestdorp in Woerden. 

 

Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel van een kaartje of het 

plaatsen van een persoonlijke herinnering of condoleance in het online  

condoleanceregister op www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site. 

 

Onze dank gaat uit naar huisartsenpraktijk Linschoten en naar het personeel 

van verzorgingshuis De Lindewaard voor al hun aandacht en liefdevolle  

verzorging.  




